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Meest Barmhartige, de 

Meest Genadevolle 
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Transliteratietabel 

Medeklinkers 

 ḍ ض  ʾ ء

 ṭ ط  b ب

 ẓ ظ  t ت

 ʿ ع  th ث

 gh غ  j ج

 f ف  ḥ ح

 q ق  kh خ

 k ك  d د

 l ل  dh ذ

 m م  r ر

 n ن  z ز

 h ه  s س

 w و  sh ش

 y ي  ṣ ص

 

Klinkers 

 ā ـ ا  a ـ َ

 ū ـ و  u ـ َ

 ī ـ ي  i ـ َ
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Arabische Standaardsymbolen 

  

Symbool Transliteratie Vertaling Voor wie 

 ʿAzza wa-jall Groot en verheven is Hij Voor Allah 

 Subḥānahu 

wa-taʿālā 

Geprezen en verheven is 

Hij 
Voor Allah 

 Jalla wa-ʿalā Verheven en hoog is Hij Voor Allah 

 Jalla Jalālahu Glorieus is Zijn glorie Voor Allah 

 Tabāraka wa-

taʿālā 

Gezegend en verheven is 

Hij 
Voor Allah 


Ṣallā Allāhu 

ʿalayhi wa-

sallam 

Moge Allah hem 

zegeningen en vrede 

schenken 

Voor de Profeet 

Muḥammad 

 ʿAlayhi as-

Salām 
Vrede zij met hem Voor een Profeet 

 ʿAlayhim as-

Salām 
Vrede zij met hen 

Voor meerdere 

Profeten 

 Raḍiya 

Allāhu ʿanhu 

Moge Allah tevreden met 

hem zijn 
Voor een metgezel 

 Raḍiya 

Allāhu ʿanhā 

Moge Allah tevreden met 

haar zijn 

Voor een vrouwelijke 

metgezel 


Raḍiya 

Allāhu 

ʿanhumā 

Moge Allah tevreden met 

hen beiden zijn 

Voor twee 

metgezellen 


Raḍiya 

Allāhu 

ʿanhum 

Moge Allah tevreden met 

hen zijn 

Voor meerdere 

metgezellen 

 
Raḥimahu 

Allāh 

Moge Allah hem genadig 

zijn 

Voor een overleden 

geleerde 
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Korte biografie van Shaykh  A͑bd ar-

Razzāq al-Badr 

Shaykh ʿAbd ar-Razzāq al-Badr is een prominente geleerde uit 

Saudi-Arabië, geboren op 22 november 1962 in Az-Zulfi. Hij is 

de zoon van de bekende ḥadīth-expert Shaykh ʿAbd al-

Muḥsin al-ʿAbbād al-Badr. Momenteel is hij lid van de 

faculteit aan de Islamitische Universiteit van Medina en heeft 

hij een doctoraat in  A͑qīda (islamitische theologie). 

Shaykh ʿAbd ar-Razzāq heeft verschillende boeken en 

wetenschappelijke werken geschreven, waaronder:  

- Fiqh ad-Duʿāʾ wa-al-Adhkār (De jurisprudentie van 

smeekbeden en gedenkingen) 

- Al-Ḥajj wa-Tahdhīb an-Nufūs (De pelgrimstocht en het 

zuiveren van de ziel) 

- Al-Qawl as-Sadīd fī ar-Radd ʿalā man Ankara Taqsīm 

at-Tawḥīd (Het juiste woord in het weerleggen van 

degene die de verdeling van de tawhīd ontkent) 

- Aḥādīth Iṣlāḥ al-Qulūb (De overleveringen over het 

genezen van het hart) 

- Asbāb Ziyādat al-Īmān wa-Nuqṣānihi (Oorzaken van 

de toename en afname van het geloof ) 

- En vele andere werken 

Daarnaast heeft hij veel belangrijke werken van islamitische 

geleerden zoals Ibn Taymiyyah en Ibn al-Qayyim toegelicht. 
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Zijn kennis heeft hij opgedaan bij grote islamitische 

geleerden, waaronder zijn vader (Shaykh  A͑bd al-Muḥsin al-

 A͑bbād), Shaykh Ibn Bāz, Shaykh Ibn ʿUthaymīn, Shaykh ʿAlī 

Nāṣir Faqīhī, Shaykh al-Albānī en anderen.  

Zijn werken en lezingen zijn te vinden op zijn officiële 

website: www.al-badr.net  



 

http://www.al-badr.net/
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Inleiding Auteur 

Voorwaar, alle lof behoort aan Allah. Wij loven Hem, zoeken 

Zijn hulp, vragen Zijn vergeving en zoeken toevlucht bij Allah 

tegen het kwaad van onze eigen zielen en de slechte daden. 

Degene die Allah leidt, niemand kan hem doen dwalen, en 

degene die Hij laat dwalen, niemand kan hem leiden. 

Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, Hij alleen, zonder 

deelgenoten. En ik getuig dat Muḥammad Zijn dienaar en 

boodschapper is. Moge Allah’s zegeningen en vrede rusten op 

onze Profeet Mohammed , zijn familie en zijn 

metgezellen en moge Hij overvloedige vrede schenken. 

Vervolgens: 

Het samenkomen om te spreken over religieuze zaken in het 

algemeen en om de seizoenen van goedheid die de gelovigen 

te wachten staan te bespreken, is zonder twijfel een van de 

belangrijke zaken die onze aandacht en zorg verdienen. Dit 

omdat het talrijke zegeningen, immense voordelen en 

ontelbare gunsten met zich meebrengt. 

In Ṣaḥīḥ Muslim wordt overgeleverd dat de Profeet  

op een dag zijn metgezellen aantrof terwijl zij in de moskee 

zaten en zich bezighielden met het gedenken van Allah. Hij 

vroeg hen: 

“Wat heeft jullie hier doen zitten?” 
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Zij antwoordden: 

“Wij zitten hier om over de islam te spreken en om de gunsten 

te gedenken die Allah ons heeft geschonken.” 

Daarop vroeg de Profeet : 

“Bij Allah, is dat werkelijk de enige reden dat jullie hier zitten?” 

Zij antwoordden: 

“Bij Allah, dat is de enige reden waarvoor wij hier zitten.” 

De Profeet  zei toen: 

“Weet dat ik jullie niet heb laten zweren omdat ik aan jullie 

twijfel, maar omdat Jibrīl (Gabriël) zojuist bij mij kwam en mij 

vertelde dat Allah jullie aanwezigheid roemt tegenover Zijn 

engelen.” 1 

Dit is een belangrijke aanwijzing voor degenen die door Allah 

 zijn geëerd en begunstigd, om hun tijd goed te 

besteden in dergelijke bijeenkomsten die plaatsvinden in de 

huizen van Allah – huizen die Allah  heeft bevolen te 

verheffen (d.w.z. vereren) en waarin Zijn Naam wordt 

genoemd. 

Bij zulke gezegende bijeenkomsten moet de moslim zichzelf 

aansporen en geduld tonen. Hij dient er bewust tijd voor vrij 

 
1 Muslim nr.2701. 
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te maken, zodat hij ervan kan profiteren en er werkelijk baat 

bij heeft. 

Want als hij afgeleid, ongeïnteresseerd en volledig in beslag 

genomen wordt door wereldse zaken die nooit eindigen, zal 

hij niet in staat zijn het goede te kennen, noch de wegen die 

ernaartoe leiden, noch de paden die hem brengen naar 

datgene wat Allah  behaagt. 

In dergelijke bijeenkomsten worden richtlijnen gegeven, 

vermaningen uitgesproken, harten gewekt en mensen 

herinnerd aan het goede, zodat zij hiervan profiteren en er 

grote voordelen uit halen. 
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De komst van Ramadan 

Wat betreft het onderwerp van onze bespreking: het draait 

om de naderende komst van de maand Ramadan. Zoals jullie 

weten, resteren er nog maar enkele dagen voordat deze 

gezegende maand aanbreekt. Daarna breekt hij aan met zijn 

overvloedige goedheid, edele gunsten en voortdurende 

zegeningen. 

De maand Ramadan is aangebroken, en zijn komst heeft een 

grote betekenis voor moslims. Hij laat een diepe indruk 

achter in hun harten, omdat zij er reikhalzend naar uitkijken, 

verlangen naar zijn aanvang en elkaar verheugd het naderen 

ervan melden. Wanneer hij daadwerkelijk begint, ervaren zij 

een immense vreugde, omdat zij weten welke grote 

zegeningen en bijzondere gunsten deze gezegende maand 

met zich meebrengt, waarmee hij zich onderscheidt van alle 

andere maanden. 

Wie door Allah  is begunstigd met een verlenging van 

zijn leven en de kans krijgt om deze gezegende maand te 

bereiken, heeft een grote zegen ontvangen. Het is een 

bijzondere gunst voor de dienaar, zodat hij samen met de 

moslimgemeenschap kan genieten van de vruchten van dit 

gezegende seizoen – een periode van gehoorzaamheid, 

geloof en toenadering tot de Barmhartige . 
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In de authentieke sunna is overgeleverd dat de Profeet 

 zijn metgezellen verheugde met de komst van 

deze gezegende maand. Het is overgeleverd dat hij tegen zijn 

metgezellen zei: 

“Ramadan is tot jullie gekomen, een gezegende maand waarin 

Allah jullie het vasten heeft voorgeschreven. In deze maand 

worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van 

de Hel gesloten, en de duivels worden geketend. Hierin is een 

nacht die beter is dan duizend maanden. Wie van haar 

goedheid wordt beroofd, is werkelijk beroofd.” 2 

“Ramadan is tot jullie gekomen” betekent een blijde 

aankondiging en een felicitatie voor jullie. Het is een 

mededeling over een grootse gebeurtenis die werkelijkheid 

voor jullie is geworden, namelijk dat de maand Ramadan is 

aangebroken terwijl jullie in goede gezondheid verkeren, 

genieten van welzijn en gezegend zijn met veiligheid, geloof, 

vrede en islam.  

Dit is dus de maand Ramadan die tot jullie is gekomen – een 

grootse gelegenheid om je tot Allah te wenden, jezelf 

rekenschap te geven, gehoorzaam te zijn aan Allah  en 

je te distantiëren van datgene wat Allah  heeft verboden. 

Deze woorden raken de harten en laten hen de waarde, 

positie en verheven status van deze maand beseffen. Met 

 
2 Overgeleverd door Aḥmad nr. 9497, 8991, 7148 en al-Nasāʾī nr. 2106 op 

gezag van Abī Hurayra . 
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andere woorden: bereid je voor, maak je klaar voor zijn komst, 

verwelkom hem op de beste manier en behandel hem als een 

eervolle gast. 

Mensen brengen elkaar graag goed nieuws over de komst of 

het naderen van belangrijke en grootse gebeurtenissen, zodat 

ze zich erop kunnen voorbereiden en er volledig op kunnen 

inspelen. 

De maand Ramadan is een nobele gast en een dierbare 

bezoeker voor de ziel van elke gelovige. Elke gelovige 

verheugt zich over deze gast zoals hij zich zou verheugen over 

de meest eervolle en waardevolle bezoeker die hem komt 

bezoeken. Stel je een edelmoedig persoon voor, iemand die 

gul en vrijgevig is, en graag geeft en schenkt. Wanneer een 

gewaardeerde gast met een hoge status en groot aanzien hem 

bezoekt, hoe zou hij deze gast dan ontvangen? Hoe groot zou 

zijn vreugde zijn? En hoe zou hij hem gastvrij onthalen? 

Zijn woorden: “Ramadan is tot jullie gekomen” betekenen: 

bereid je voor op de ontvangst van deze dierbare gast, maak 

je klaar om hem eer te bewijzen en zijn rechten te vervullen, 

en bereid jezelf hierop voor. Want zoals hij snel komt, vertrekt 

hij ook snel. Wees daarom goed voorbereid en richt jezelf  op 

het verrichten van verheven daden, nobele vormen van 

gehoorzaamheid en aanbidding, waarmee jullie verheugd 

zullen zijn wanneer jullie jullie Heer  ontmoeten. 
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De typen mensen in hun ontvangst 

van Ramadan 

Een moslim dient de maand Ramadan op de best mogelijke 

manier te verwelkomen. Mensen verschillen echter sterk in 

de manier waarop zij deze gezegende maand tegemoet 

treden: 

Een groep mensen verwelkomt deze maand door massaal 

naar de markten te trekken om allerlei soorten voedsel, 

gerechten en lekkernijen in te slaan. Ze haasten zich naar de 

winkels en kopen enorme hoeveelheden eten, alsof Ramadan 

een maand van overmatig eten en drinken is. In veel gezinnen 

stijgt het winkelen en de aankoop van voedsel tijdens 

Ramadan zelfs ver boven hun werkelijke behoeften uit. 

Sommigen, vooral degenen die geneigd zijn tot verspilling, 

slaan daarin extreem door. Ze zetten tafels vol met diverse 

soorten eten, maar consumeren uiteindelijk slechts een klein 

deel ervan. Dit is hoe een bepaalde groep mensen Ramadan 

ontvangt. 

Een andere groep bereidt zich op de komst van Ramadan 

voor door amusement, spelletjes en andere vormen van 

tijdverspilling klaar te zetten. Ze richten hun kostbare tijd in 

deze gezegende maand op bezigheden die geen enkel nut 

hebben—en in veel gevallen zelfs schadelijk zijn. Zij bereiden 
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dergelijke zaken voor en treffen volledige voorbereidingen 

ruim vóór de komst van Ramadan. 

En dan is er een andere groep, aan wie Allah  Zijn leiding 

heeft geschonken, hen onder Zijn hoede heeft genomen en 

hen omringd heeft met Zijn genade. Zij beginnen zich bewust 

voor te bereiden op Ramadan, en je ziet hoe hun gedachten 

zich vermenigvuldigen en worden gevuld met allerlei vormen 

van goedheid. Ze beginnen hun tijd zorgvuldig in te delen: 

een moment voor de Qur a͗n, een moment voor de 

herinnering aan Allah, een moment voor het nachtgebed, een 

moment om de behoeftigen te helpen, een moment voor 

vrijgevigheid en een moment voor kennisbijeenkomsten. Zo 

wordt hun tijd gevuld met waardevolle daden. 

Sommige mensen ervaren dat de maand voor hen te kort 

voelt. Ze hebben talloze plannen, veel taken en brede 

mogelijkheden om Allah  te gehoorzamen. Toch lijkt 

de maand niet lang genoeg om al het goede dat ze willen 

verrichten te omvatten. 

Er zijn ook mensen die de maand Ramadan behandelen zoals 

elke andere maand. Ramadan gaat aan hen voorbij zoals alle 

andere maanden, zelfs Laylat al-Qadr, de nacht die volgens de 

Qur ā͗n beter is dan duizend maanden, verstrijkt voor velen 

(zonder enige bijzondere betekenis)—alsof het een gewone 

nacht is! Dit is een enorm verlies, een duidelijke misrekening 

en een verspilling van iets wat een moslim niet zou mogen 

verwaarlozen of laten voorbijgaan. Daarom behoort een 
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moslim deze maand op de juiste manier te verwelkomen, 

hem eervol te ontvangen en zichzelf goed voor te bereiden 

om werkelijk en oprecht tot de mensen van deze maand te 

behoren. 
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De maand van barmhartigheid en 

winst 

In Sunan at-Tirmidhī3 is overgeleverd op gezag van Abū 

Hurayra dat de Profeet  zei: 

“Wanneer de eerste nacht van de maand Ramadan aanbreekt, 

worden de duivels en opstandige jinn geketend. De poorten van 

de Hel worden gesloten en geen enkele wordt geopend, terwijl de 

poorten van het Paradijs worden geopend en geen enkele wordt 

gesloten. Een oproeper roept uit: ‘O zoekers van het goede, kom 

nader! O zoekers van het kwaad, houd op!’ En Allah bevrijdt 

mensen van het Hellevuur—en dat gebeurt elke nacht.” 

Let goed op de woorden van de Profeet : “Een 

oproeper roept uit: O zoeker van het goede, kom nader!” Dit 

betekent dat je een seizoen van goedheid en gehoorzaamheid 

hebt bereikt. Grijp deze kans met volle overgave aan en hecht 

er grote waarde aan. Wees gewaarschuwd—ja, wees echt 

gewaarschuwd!—dat je deze geweldige kans niet verspilt. Dit 

is een periode vol winst voor wie het goede verricht, een 

handel met gegarandeerde opbrengst. En als het eenmaal 

voorbij is, keert het niet meer terug. 

“O zoekers van het kwaad, houd op!” Dit betekent dat het niet 

passend is voor iemand die het kwaad zoekt of wiens ziel naar 

 
3 Nr. 682, Ibn Māja nr. 1632 en authentiek (ṣaḥīḥ) verklaard door al-Albānī. 
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het kwaad neigt, om zichzelf de ruimte te geven om daarin 

door te gaan, zich eraan over te geven en in dwaling te 

blijven—vooral niet in deze nobele en gezegende periode. En 

als iemand zich in zo’n gezegend seizoen niet in oprechtheid, 

berouw en spijt tot Allah  wendt—wanneer zal zijn 

ziel zich dan wél bewegen om terug te keren? 

Veel mensen worden overweldigd door afleidingen, 

verleidingen en amusementsmiddelen, die voor hen een 

belemmering en een struikelblok vormen op de weg naar 

berouw en terugkeer naar Allah. Zo brengen zij hun dagen en 

nachten door in luxe en overdaad, verspilling en verkwisting, 

spel en vermaak, opblijven, slapen en luiheid, onrecht en 

verdorvenheid. 

De maand Ramadan is een uitgelezen kans voor deze 

achtelozen om oprecht berouw te tonen en zich tot Allah te 

wenden. Want als de ziel zich in deze grootse maand niet tot 

berouw beweegt, wanneer dan wel? En als de dienaar zich in 

deze gezegende maand niet tot Allah keert, wanneer zal hij 

dat dan doen? 

De uitspraak van de Profeet : “En Allah bevrijdt 

mensen van het Hellevuur—en dat gebeurt elke nacht,” 

betekent dat Allah  elke nacht van deze gezegende 

maand bepaalde mensen bevrijdt van de Hel. Een moslim 

verlangt ernaar om dit geweldige succes te behalen: dat zijn 

ziel verlost wordt van het Hellevuur—moge Allah ons 

daartegen beschermen. 
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Soms worden op bepaalde plaatsen wedstrijden en 

prijstrekkingen aangekondigd, waarbij elke dag een prijs 

wordt uitgereikt—hetzij duizend riyal, meer of minder. Je ziet 

mensen zich hier met grote gretigheid en toenemende inzet 

op storten. Iedereen doet zijn best, geeft het uiterste van 

zichzelf en spant zich in om duizend riyal of een ander 

bedrag, meer of minder, te winnen en bij de winnaars te 

horen. 

Maar wanneer het gaat om de overwinning in het 

Hiernamaals en de beloning op de Dag des Oordeels, neemt 

de motivatie af, verzwakt de vastberadenheid en ontbreekt 

bij velen de wil om zich voor deze edele zaak in te zetten. 

Terwijl het voor een moslim passend zou zijn, zodra hij de 

woorden van de Profeet  hoort: “Allah bevrijdt 

mensen van het Hellevuur,” om hiernaar te verlangen, zich 

ervoor in te spannen en vastberaden te streven om bij hen te 

horen. Hij zou zich met alle kracht moeten inzetten, Allah 

 moeten smeken om hem van het Hellevuur te 

bevrijden, en zich met toewijding tot Allah  wenden om 

deze beloofde gunst te verkrijgen en deze enorme beloning te 

verdienen. 
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De maand van geduld 

In een andere overlevering wordt vermeld dat de Profeet 

 deze maand als “de maand van geduld” beschreef. 

Hij  zei: “Het vasten van de maand van geduld en 

drie dagen van elke maand is als vasten gedurende het hele 

jaar.” 4 

Hij omschreef Ramadan dus als de maand van geduld. Dit 

betekent dat een moslim in deze gezegende maand een 

geweldige kans heeft om zichzelf te trainen en eraan te 

wennen geduld te oefenen in al zijn vormen: geduld in 

gehoorzaamheid aan Allah, geduld in het vermijden van 

ongehoorzaamheid aan Allah en geduld met de decreten van 

Allah . Ramadan is dan ook een maand van geduld. 

En Allah  beloont de geduldigen overvloedig, zonder 

rekenschap. De maand Ramadan is het voornaamste seizoen 

van geduld. Vanaf de eerste dag van deze gezegende maand 

begint de moslim zichzelf te trainen in geduld—geduld in 

aanbidding, gehoorzaamheid, het gedenken van Allah, het 

reciteren van de Qur ā͗n, het verrichten van het gebed, het 

vasten en alles wat Allah  Zijn dienaren heeft 

opgedragen. 

 
4 Overgeleverd door Aḥmad nr. 7567, al-Nasā ī͗ nr. 2408 en authentiek 

(ṣaḥīḥ) verklaard door al-Albānī. 
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Hij traint zichzelf in geduld door zich te weerhouden van 

ongehoorzaamheid aan Allah. Hij laat zijn gewoonten en 

vertrouwde zaken, zoals eten en drinken en andere 

behoeften, achterwege gedurende de dag van Ramadan en 

oefent zich daarin uit gehoorzaamheid aan Allah . 

Wanneer een moslim in de maand van het vasten geduldig is 

en zich onthoudt van wat Allah voor hem heeft toegestaan, 

enkel omdat Allah het tijdens de dagen van Ramadan heeft 

verboden, dan dient hij zich ook te realiseren dat Allah het 

verbodene (ḥarām) voor hem heeft verboden gedurende zijn 

hele leven. Daarom moet hij zich altijd onthouden van wat 

Allah heeft verboden en zich er volledig van weerhouden, uit 

vrees voor de bestraffing die Allah heeft voorbereid voor 

degenen die Zijn geboden overtreden en doen wat Hij 

verboden heeft. 

Hij traint zichzelf in geduld met betrekking tot de pijnlijke 

decreten van Allah . Want in het achterwege laten van 

voedsel en drank, terwijl de ziel ernaar verlangt, en in het 

weerhouden van zichzelf van de verlangens en genoegens die 

Allah heeft toegestaan—zoals gemeenschap en haar 

aanleidingen—ligt een hulp bij het bereiken van dit geduld. 

De moslim leeft deze maand met geduld totdat hij haar 

volbrengt, waarbij hij waardevolle lessen in geduld leert en 

zich vertrouwd maakt met vele vormen van goedheid. 



De maand Ramadan is aangebroken – Shaykh  A͑bd ar-Razzāq al-Badr 

24 

 

Hierdoor blijft de uitwerking van deze maand niet beperkt tot 

de maand zelf; de zegeningen en goedheden ervan zullen 

hem zijn hele leven lang en gedurende al zijn dagen 

vergezellen. Dit komt doordat hij zichzelf heeft getraind in 

geduld, eraan gewend is geraakt en ermee heeft leren leven in 

zijn meest voortreffelijke seizoen. En als een moslim niet 

geduldig is in deze meest gezegende periode, wanneer zal hij 

dan wél geduld oefenen?  

Daarom behoort een moslim in deze gezegende maand 

bijzondere aandacht te besteden aan het trainen van zichzelf 

in de verschillende vormen van geduld: geduld in 

gehoorzaamheid aan Allah, geduld in het vermijden van 

ongehoorzaamheid en geduld bij de pijnlijke decreten van 

Allah. 
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De maand van zegeningen 

In een overlevering wordt vermeld dat de Profeet  

de maand Ramadan omschreef als een gezegende maand. Hij 

 zei: 

“De maand Ramadan is tot jullie gekomen, een gezegende 

maand waarin Allah jullie het vasten heeft voorgeschreven. 

Tijdens deze maand worden de poorten van het Paradijs 

geopend, de poorten van de Hel gesloten en de opstandige 

duivels geketend.” 5 

De kern van deze overlevering is dat de Profeet  de 

maand Ramadan heeft omschreven als een gezegende 

maand. De zegeningen van deze maand strekken zich uit over 

elk moment en elk uur, vanaf het begin tot het einde ervan. 

Elke seconde van deze maand is gezegend en brengt immense 

zegeningen, overvloedige goedheden en talloze gunsten met 

zich mee. 

Een van de zegeningen van deze maand is wat de Profeet 

 in een overlevering heeft vermeld: dat de poorten 

van het Paradijs in deze maand worden geopend, de poorten 

van de Hel worden gesloten en de opstandige duivels worden 

geketend. Dit is een unieke zegen die exclusief is voor deze 

maand en in geen enkele andere maand voorkomt. Alle 

 
5 Overgeleverd door al-Nasā ī͗ nr. 2106 en authentiek (ṣaḥīḥ) verklaard 

door al-Albānī. 
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poorten van het Paradijs worden geopend zonder dat er één 

wordt gesloten, en alle poorten van de Hel worden gesloten 

zonder dat er één wordt geopend. De opstandige duivels 

worden geketend, zodat geen van hen in staat is iemand te 

beïnvloeden zoals ze dat in andere maanden wel konden. 

Al deze grote zegeningen scherpen de vastberadenheid aan, 

wakkeren de wilskracht aan en motiveren de mensen om zich 

vol overgave te richten op de gehoorzaamheid aan Allah 

. 

Als we zouden beginnen te spreken over de goedheden, 

kenmerken, deugden en de verheven status van deze maand, 

dan zou de tijd ons tekortschieten. Daarom richt ik mij op een 

ander belangrijk onderwerp: hoe wij de maand Ramadan 

behoren te verwelkomen en hoe we ons hierop kunnen 

voorbereiden. Daarom presenteer ik de gewaardeerde lezer 

enkele cruciale en uiterst belangrijke punten over de juiste 

manier om deze gezegende maand te ontvangen. 
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Hoe dienen wij deze maand te 

ontvangen? 

Wij behoren ons enorm te verheugen over de komst van deze 

maand, blij te zijn met zijn aankomst en hem een hoge status 

en een verheven plaats in onze harten te geven. We moeten 

Allah  danken dat Hij ons de kans heeft gegeven om deze 

maand te bereiken. 

Hoeveel mensen waren er niet die de vorige Ramadan en de 

maanden daarvoor hebben meegemaakt, maar wier leven tot 

een einde kwam voordat zij deze Ramadan konden 

meemaken? Zij verlangden ernaar deze maand nog eens te 

beleven. En wij weten niet—misschien zal het sommigen van 

ons hetzelfde vergaan, of misschien zullen enkelen slechts 

een deel van deze maand meemaken. Daarom behoort een 

moslim, wanneer Allah  hem de eer schenkt en hem 

in staat stelt deze maand te bereiken, Hem daarvoor oprecht 

te prijzen en te danken. 

Ongetwijfeld is het een grote zegen en een immense gunst om 

de maand Ramadan te bereiken terwijl je in gezondheid, 

welzijn, veiligheid en geloof verkeert. Dit is een voorrecht dat 

je moet waarderen en waarvan je de waarde moet beseffen.  

Een van de manieren om Allah te danken voor de zegen dat 

Hij je in staat heeft gesteld deze grootse maand te bereiken, is 
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door je met ernst en toewijding in te zetten voor Zijn 

gehoorzaamheid gedurende deze maand. 

Allah heeft je deze maand laten meemaken—wees daarom 

toegewijd aan het vervullen van Zijn rechten. Besteed je tijd 

aan vasten, het verrichten van het nachtgebed, 

gehoorzaamheid en het naderen tot Allah . Houd je 

ook verre van alles wat Hij  heeft verboden. 

Het behoorde tot de gewoonte van de Profeet  dat 

wanneer hij de nieuwe maan van iedere maand zag hij zei: 

“O Allah, laat het over ons komen met zegeningen en geloof, en 

met welzijn en islam. Mijn Heer en jouw Heer is Allah.” 6 

Wanneer Allah  je begunstigt en deze gezegende maand 

laat aanbreken terwijl jij haar meemaakt en haar nieuwe 

maan ziet, verricht dan de overgeleverde smeekbede die de 

Profeet  uitsprak bij het zien van de nieuwe maan 

van elke maand. 

Dit is een grootse smeekbede waarin je je Heer  

vraagt om deze maand voor jou gezegend te maken, je 

voorspoed en geloof te schenken, je te beschermen tegen 

kwaad en je te helpen de rechten van de islam te vervullen op 

een manier die je Heer  tevredenstelt. 

 
6 Overgeleverd door al-Tirmidhī nr. 3451 en Aḥmad nr. 1397. 
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Zonder twijfel is het bereiken van deze maand een immense 

zegen die je verplicht Allah oprecht dankbaar te zijn en haar 

waarde ten volle te beseffen. 
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Oprecht berouw 

Een van de belangrijkste zaken waarmee we de gezegende 

maand Ramadan moeten verwelkomen, is dat we haar ingaan 

met oprecht berouw van elke zonde en misstap. 

We zijn immers allen zondig, en ongetwijfeld hebben we 

tekortkomingen begaan, onszelf onrecht aangedaan, 

nalatigheid vertoond en in bepaalde zaken gefaald. In een 

overlevering van de Profeet  staat: 

“Elke zoon van Adam maakt fouten, en de besten onder hen die 

fouten maken, zijn degenen die berouw tonen.” 7 

De mens kan niet ontkomen aan fouten en tekortkomingen, 

maar de besten onder hen zijn degenen die zich oprecht tot 

Allah wenden in berouw. 

De maand Ramadan is een uitgelezen gelegenheid voor 

berouw en terugkeer naar Allah . Hoeveel mensen zijn 

er niet die zich hebben overgegeven aan buitensporigheid, de 

geboden van hun Heer hebben verwaarloosd en talrijke 

verboden zaken hebben omarmd? Maar toen deze grootse 

maand aanbrak, werden hun harten bewogen tot het goede. 

Ze beseften het belang van gehoorzaamheid en het naderen 

tot Allah. Spijt over hun nalatigheid in het gehoorzamen van 

 
7 Overgeleverd door al-Tirmidhī nr. 2499, Ibn Māja nr. 4251 en authentiek 

(ṣaḥīḥ) verklaard door al-Albānī in Ṣaḥīḥ al-Targhīb nr. 3139. 



De maand Ramadan is aangebroken – Shaykh  A͑bd ar-Razzāq al-Badr 

31 

 

Allah vulde hun harten, waarna zij zich met oprecht berouw 

tot Allah  wendden. 

Hoeveel mensen hebben in deze grootse maand oprecht 

berouw getoond en zijn daarna nooit meer teruggekeerd naar 

hun vroegere staat van ongehoorzaamheid en nalatigheid? 

Als het hart van degene die tekortschiet en achteloos is zich 

in zo’n gezegend seizoen niet beweegt tot berouw en 

terugkeer naar Allah  —wanneer dan wel? En als zijn 

gevoelens in deze gezegende tijd niet worden geraakt, 

wanneer zullen ze dan wel ontwaken?! 

De maand Ramadan is een geweldige periode van berouw en 

terugkeer naar Allah . Laten we haar daarom 

verwelkomen met oprecht berouw van elke zonde en misstap. 

Allah  aanvaardt het berouw van Zijn dienaren alleen als 

het oprecht is. Oprecht berouw moet aan drie voorwaarden 

voldoen: 

▪ Spijt hebben over het begaan van zonden. 

▪ Een vaste intentie hebben om er niet naar terug te 

keren. 

▪ De zonden volledig achterlaten. 

Met deze drie voorwaarden aanvaardt Allah  het 

berouw van een dienaar wanneer hij zich oprecht tot Hem 

wendt: dat hij de zonde volledig achterlaat, diep in zijn hart 
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vastbesloten is er nooit naar terug te keren, en oprecht 

intense spijt voelt over het begaan van de zonde.  

Wanneer iemand berouw toont met deze (drie) voorwaarden, 

wordt zijn berouw aanvaard. De geleerden voegen hier echter 

een vierde voorwaarde aan toe wanneer de zonde verband 

houdt met de rechten van anderen. Als iemand bijvoorbeeld 

andermans geld onrechtmatig heeft genomen, hun rechten 

heeft geschonden of op een andere manier onrecht heeft 

aangedaan, dan geldt er een extra voorwaarde: hij moet het 

onrecht herstellen door het recht terug te geven aan de 

rechtmatige eigenaar of zijn vergeving te verkrijgen. Moge 

Allah ons allen leiden naar oprecht berouw van elke zonde en 

misstap. 
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Streven naar de grootste beloning 

Een van de belangrijke zaken waaraan we in de maand 

Ramadan bijzondere aandacht moeten besteden, is het 

behouden (en beschermen) van het vasten, dat de 

kernverplichting van deze maand vormt.  

Mensen verschillen echter enorm in de manier waarop zij 

vasten; ze bevinden zich niet allemaal op hetzelfde niveau, 

hoewel ze allen het gemeen hebben dat ze zich van eten, 

drinken en andere zaken die het vasten verbreken onthouden 

vanaf het aanbreken van de dageraad tot zonsondergang. 

Toch is er een groot verschil in hoe zij hun vasten 

vervolmaken, voltooien en het op de meest perfecte en 

volledige manier verrichten. 

De Profeet  werd gevraagd: “Wie van de vastenden 

ontvangt de grootste beloning?” Hij antwoordde:  

“Degene die Allah het meest gedenkt.” 8 

Het is bekend dat vastenden sterk van elkaar verschillen in 

hun toewijding aan het gedenken van Allah, het reciteren van 

de Qur ā͗n en het volharden in gehoorzaamheid. 

 
8 Overgeleverd door Aḥmad nr. 15614, al-Ṭabarānī in al-Du ā͑  ͗nr. 1887 en in 

al-Kabīr nr. 16812. 
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Mensen verschillen dus sterk in de manier waarop zij vasten. 

Daarom behoort een moslim ernaar te streven zijn vasten te 

vervolmaken door het te vullen met het gedenken van Allah, 

zich toe te leggen op gehoorzaamheid aan Hem, volhardend 

de Qur ā͗n te reciteren, deel te nemen aan bijeenkomsten van 

het goede, tijd door te brengen in de moskeeën en zichzelf 

hierin krachtig te disciplineren. 
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Vasten met oprecht geloof 

Een van de belangrijkste zaken—zo niet de 

allerbelangrijkste—waaraan een persoon tijdens het vasten 

aandacht moet besteden, is het verwezenlijken van de 

woorden van de Profeet : 

“Wie de maand Ramadan vast met geloof en hoop op beloning, 

zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.” 9 

Een moslim behoort te vasten met oprecht geloof (īmān) en 

hoop op (Allah’s) beloning (iḥtisāb), en niet uit gewoonte, 

enkel omdat zijn familie, vrienden of collega's vasten. Hij mag 

niet vasten uit angst voor kritiek of omdat hij niet als een niet-

vastende wil worden gezien. Evenmin mag hij vasten om 

indruk te maken of om lof en waardering van anderen te 

verkrijgen. Hij vast dus niet omwille van een van deze 

doeleinden. 

Integendeel, hij dient te vasten met oprechte overtuiging in 

Allah , in Zijn belofte aan de vastenden, en in de 

immense beloning die Hij hen zonder afrekening zal 

schenken. Bovendien vast hij met het volle besef dat Allah het 

vasten als een verplichting aan Zijn dienaren heeft 

voorgeschreven. 

 
9 Overgeleverd door al-Bukhārī nr. 37 en 1875 en Muslim nr. 1268. 
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Hij vast met hoop op beloning (iḥtisāb), waarbij hij zijn 

vasten en het verrichten van gehoorzaamheid aan Allah 

 in deze gezegende maand beschouwt als een middel 

tot beloning en verdienste bij Allah. 

Voor de vastenden is er een immense beloning en een 

overvloedige vergelding bij Allah . In een ḥadīth qudsī 

wordt vermeld dat Allah zegt: “Het vasten is voor Mij, en Ik zal 

de beloning ervoor geven.” 10 Dit toont de grootsheid van de 

beloning van de vastenden en de immense vergelding die hen 

bij Allah  te wachten staat. Daarom behoort een moslim 

zijn vasten met de grootste zorg te koesteren en te bewaken. 

In een andere overlevering zei de Profeet :  

“Voor de vastende zijn er twee vreugden: één vreugde wanneer 

hij zijn vasten verbreekt, en één vreugde wanneer hij zijn Heer 

ontmoet.” 11 

De vastende zal op de Dag des Oordeels een immense 

vreugde ervaren bij de ontmoeting met Allah  omdat 

Allah voor de vastenden een grote beloning en een 

overvloedige vergelding heeft voorbereid. Sterker nog, Allah 

heeft speciaal voor de vastenden een poort naar het Paradijs 

bestemd, genaamd Bāb ar-Rayān (De Poort van 

 
10 Overgeleverd door al-Bukhārī nr. 1761 en Muslim nr. 1151. 
11 Overgeleverd door al-Bukhārī nr. 1771 en Muslim nr. 1945. 
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Verzadiging)12. Zoals dit is overgeleverd in een authentieke en 

vaststaande overlevering van de Profeet . 

Daarom behoort een moslim hier van het begin tot het einde 

van de maand bijzondere aandacht aan te besteden: dat hij 

vast met geloof (īmān) en hoop op beloning (iḥtisāb). Hij vast 

met geloof in Allah en in het feit dat Hij  het vasten 

als een verplichting heeft opgelegd, en met hoop op het 

verkrijgen van beloning en een overvloedige vergelding van 

Allah . 



 

 
12 Overgeleverd door al-Bukhārī nr. 1896 en 3257 en Muslim nr. 1152. 
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Het verkrijgen van Taqwā 

Een van de belangrijkste zaken waaraan we in de maand 

Ramadan bijzondere aandacht moeten besteden, is dat we 

door deze maand en via haar de godsvrucht (taqwā) van Allah 

 verwerven. Dit is immers een van de voornaamste 

doelen waarvoor het vasten is voorgeschreven, zoals Allah 

 zei: 

هَا ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ يَامُ ٱ  عَلَيۡكُمُ   كُتبَِ   ءَامَنُوا    لَّذ ِ ِينَ ٱ  عَََ   كُتبَِ   كَمَا   لص   قَبۡلكُِمۡ   مِن  لَّذ

 ﴾ ١٨٣تَتذقُونَ  لَعَلذكُمۡ 

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, 

zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, 

opdat jullie (Allah) zullen vrezen.” [Al-Baqara: 183] 

Door het vasten en het verrichten van deze aanbidding 

bewandelt de moslim een grootse en gezegende weg die leidt 

tot het vrezen van Allah . Het vasten is een uitgelezen 

kans om jezelf te voeden met taqwā en te behoren tot de 

godsvruchtigen. 

Godsvrucht (taqwā) betekent: “Dat je handelt in 

gehoorzaamheid aan Allah, geleid door het licht van Allah, 

terwijl je hoopt op Zijn beloning. En dat je je onthoudt van 

ongehoorzaamheid aan Allah, geleid door het licht van Allah, 

terwijl je Zijn bestraffing vreest.” Laten we even stilstaan en 
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overwegen hoe het vasten de dienaar helpt taqwā te bereiken 

en zich ermee te voeden. 

Gedurende het hele jaar raakt een moslim gewend aan 

bepaalde dagelijkse gewoonten. Hij is eraan gewend om 's 

ochtends te ontbijten, zijn middagmaaltijd te nuttigen en 

verschillende drankjes te drinken die een vast onderdeel van 

zijn routine zijn geworden. 

Maar zodra de maand Ramadan aanbreekt, laat hij deze 

vertrouwde gewoonten achter, ook al is hij er volledig aan 

gewend. Hij onthoudt zich er volledig van, enkel en alleen om 

de beloning van Allah  te verkrijgen. Dit is de taqwā: je 

ziet dat de vastende zich onthoudt van voedsel en drank, zelfs 

wanneer hij alleen is en niemand hem kan zien—en dat alles 

puur uit gehoorzaamheid aan Allah, de . 

Wat de moslim tijdens de dagen van Ramadan ervaart en 

praktiseert, behoort hij te cultiveren gedurende zijn hele 

leven—zowel in elke vorm van gehoorzaamheid die Allah  

 heeft geboden als in het vermijden van alles wat Hij 

heeft verboden. 

Jij bent degene die zich overdag in Ramadan heeft onthouden 

van voedsel en drank, puur uit gehoorzaamheid aan Allah. 

Daarom behoor je je ook op elk ander moment te onthouden 

van alles wat Allah voor jou heeft verboden. De Heer van 

Ramadan is immers de Heer van alle maanden, en Degene die 
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in Ramadan gehoorzaamd moet worden, dient in alle tijden 

gehoorzaamd te worden. 

Dus als je in staat bent geweest jezelf in bedwang te houden 

en haar te weerhouden van ongehoorzaamheid aan Allah 

, en je gewoonten en vertrouwde zaken hebt opgegeven 

uit gehoorzaamheid aan Allah gedurende de dagen van 

Ramadan, dan moet je jezelf trainen om dit altijd en in elke 

situatie na te streven. 

Het onthouden van voedsel, drank en andere zaken die het 

vasten verbreken, is voorgeschreven in de maand 

Ramadan—van zonsopgang tot zonsondergang. Maar vasten 

in de bredere zin van onthouding en het vermijden van 

verboden zaken geldt voor het hele leven. 

Je behoort jezelf volledig te bestrijden om je te onthouden 

van alles wat Allah voor jou heeft verboden. En mocht je een 

overtreding begaan, grenzen overschrijden of in 

tekortkomingen vervallen, haast je dan tot oprecht berouw, 

inkeer en terugkeer naar Allah . 

Laten we hier goed op letten hoe we door het vasten in de 

maand Ramadan taqwā kunnen bereiken. Een persoon 

onthoudt zich immers van zaken die voor hem vertrouwd en 

gewoon zijn, enkel uit gehoorzaamheid aan Allah . 

Waarom zou hij zich dan niet ook onthouden van de 

verboden zaken die Allah hem gedurende zijn hele leven 

heeft verboden? 
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Eén van de vrome voorgangers werd ooit gevraagd over 

mensen die Allah  alleen in Ramadan aanbidden—zij 

onderhouden de verplichte daden en waken over hun 

verplichtingen tijdens deze maand, maar zodra Ramadan 

voorbij is, laten ze dit volledig varen en verwaarlozen ze hun 

aanbidding. Hij antwoordde: “Wat een slechte mensen! Zij 

kennen Allah slechts in de maand Ramadan.”13 

Een moslim behoort Allah voortdurend in acht te nemen en 

Zijn gehoorzaamheid te bewaren, zowel in Ramadan als 

daarbuiten. Dit is de betekenis van het vers: 

هَا ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ يَامُ ٱ  عَلَيۡكُمُ   كُتبَِ   ءَامَنُوا    لَّذ ِ ِينَ ٱ  عَََ   كُتبَِ   كَمَا   لص   قَبۡلكُِمۡ   مِن  لَّذ

 ﴾ ١٨٣تَتذقُونَ  لَعَلذكُمۡ 

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, 

zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, 

opdat jullie (Allah) zullen vrezen.” [Al-Baqara: 183] 

Dit betekent dat jullie door deze gezegende maand en door 

het volharden in de gehoorzaamheid aan Allah  taqwā 

kunnen bereiken. Daarom is Ramadan een buitengewone en 

waardevolle kans om onszelf te voorzien van de voorraad van 

taqwā. Allah  zegt: 

دُوا  ﴿ ادِٱ خَيَۡ  فَإنِذ  وَتزََوذ لِ  تذقُونِ ٱ وَ  لتذقۡوَى   ٱ لزذ و 
ُ
َٰٓأ لۡبَ بِ ٱ يَ

َ
 ﴾ ١٩٧لۡۡ

 
13 Zie Laṭā ī͗f al-Ma ā͑ruf blz. 396. 
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“En neem proviand mee, en waarlijk, de beste proviand is 

gordsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand.” 

[Al-Baqara: 197] 

En Hij  zegt: 

كۡرَمَكُمۡ  إنِذ ﴿
َ
ِ ٱ عِندَ  أ تۡقَى كُمۡ   للّذ

َ
 ﴾أ

“Voorwaar, de meest eerbare onder jullie bij Allah is degene 

die het meest godsvruchtig is.” [Al-Ḥujurāt: 13] 

Onze waardevolle kans in deze gezegende maand is dus om 

ons te voorzien van de voorraad van taqwā, en om 

afgestudeerd te worden uit de school van Ramadan als 

godsvruchtige dienaren van Allah  die gewend zijn 

geraakt aan het bewaren van Zijn gehoorzaamheid en het 

naleven van Zijn geboden. 

Het is werkelijk verbazingwekkend hoe veel mensen, zodra 

Ramadan aanbreekt, de moskeeën vullen en trouw hun 

gebeden onderhouden. Maar zodra Ramadan voorbij is, 

nemen ze afscheid van deze daden—of in ieder geval van een 

groot deel ervan. 

Je ziet bijvoorbeeld dat tijdens het fajr-gebed buiten 

Ramadan de rijen vaak niet volledig gevuld zijn. Maar 

wanneer je tijdens Ramadan komt, zie je plots twee of drie 

rijen volstaan! 
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Waren deze mensen dan dood en kwamen ze pas in de maand 

Ramadan tot leven? Of waren ze op reis en keerden ze pas in 

Ramadan terug? Hoe kan het dat ze het fajr-gebed in 

gemeenschap alleen in Ramadan onderhouden? Waar zijn zij 

als het gaat om het bewaken van deze grootse aanbidding 

gedurende het hele jaar? 

Daarom zeggen wij: Dit is een uitgelezen kans voor degene 

die door Allah  is begunstigd en die in Ramadan trouw 

zijn gebeden heeft onderhouden, wiens ziel werd bewogen 

tot gehoorzaamheid en aanbidding, en die de zoetheid ervan 

heeft geproefd. Laat hij dit volhouden gedurende zijn hele 

leven, zodat hij ten volle profiteert van deze gezegende 

maand en dit grootse seizoen. Op die manier verwezenlijkt 

hij de betekenis die vervat is in het nobele vers: 

هَا ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ يَامُ ٱ  عَلَيۡكُمُ   كُتبَِ   ءَامَنُوا    لَّذ ِ ِينَ ٱ  عَََ   كُتبَِ   كَمَا   لص   قَبۡلكُِمۡ   مِن  لَّذ

 ﴾ ١٨٣تَتذقُونَ  لَعَلذكُمۡ 

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, 

zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, 

opdat jullie (Allah) zullen vrezen.” [Al-Baqara: 183] 

Met andere woorden: opdat jullie Allah  vrezen door de 

gehoorzaamheid en aanbidding die jullie in deze gezegende 

periode verrichten. 

Op basis hiervan is het vasten een grootse en gezegende 

opvoedkundige school waarin de gelovigen met godsvrucht 
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worden gevormd en zich voorzien van de meest waardevolle 

proviand—een proviand die hen hun hele leven en al hun 

dagen zal vergezellen. 

Toch profiteren velen niet van deze school—de school van de 

maand van het vasten. Deze gezegende periode gaat aan hen 

voorbij terwijl ze ermee omgaan zoals een nalatige student in 

zijn school: hij voltooit zijn opleiding, maar verwerft er geen 

werkelijke kennis of voordeel uit. 

Terwijl de serieuze en toegewijde gelovige deze gezegende 

school binnentreedt en daaruit opvoedkundige, spirituele en 

leerzame lessen haalt die hem zijn hele leven zullen 

begeleiden. Ik zal een voorbeeld geven van de lessen die 

Ramadan biedt, naast de eerdergenoemde lessen: 

Degene die beproefd is met roken en het gebruiken van deze 

schadelijke en verderfelijke stof, die absoluut geen enkel 

voordeel biedt, zal merken dat hij zich in de maand Ramadan, 

van zonsopgang tot zonsondergang, er volledig van onthoudt 

en zich er geheel van distantieert. Dit terwijl hij er normaal 

gesproken aan gewend is om er veel van te gebruiken. Toch 

slaagt hij erin zich ervan te onthouden gedurende de dagen 

van Ramadan. In werkelijkheid is dit een uitgelezen kans voor 

hem om er definitief mee te stoppen. 

Velen die roken, verontschuldigen zich wanneer ze worden 

geadviseerd om ermee te stoppen door te zeggen dat ze het 

niet kunnen laten. Maar hebben ze het niet gedurende de 
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hele dag in deze gezegende maand, van zonsopgang tot 

zonsondergang, achterwege gelaten? Dit is een waardevolle 

les die hen een groot inzicht biedt: namelijk dat ze 

daadwerkelijk de kracht en het vermogen hebben om volledig 

te stoppen met roken en het voorgoed op te geven. 

Het is werkelijk verbazingwekkend hoe sommige mensen 

hun vasten verbreken met een sigaret! Gedurende de dag 

onthoudt hij zich van toegestane zaken uit gehoorzaamheid 

aan Allah, maar zodra de mu a͗dhin de oproep tot het 

maghrib-gebed verricht—het teken dat hij mag eten—begint 

hij zijn ifṭār met een daad van ongehoorzaamheid aan Allah. 

Sommigen van hen bidden het maghrib-gebed terwijl ze 

anderen hinderen met de geur van tabaksrook. Anderen gaan 

zelfs nog verder in hun dwaling: ze doven hun sigaret pas uit 

bij de ingang van de moskee! Ze verlaten hun huis al rokend 

en blijven doorgaan tot ze de drempel van de moskee 

bereiken, waarna ze naar binnen gaan met die onaangename 

geur. Zo schaden ze niet alleen de biddenden, maar zelfs de 

engelen in deze plaats van aanbidding en gehoorzaamheid! 

Het is verbazingwekkend hoe iemand de hele dag vast—zich 

onthoudt van eten en drinken uit gehoorzaamheid aan 

Allah—maar zodra de mu a͗dhin oproept tot het maghrib-

gebed, zich haast naar deze zonde. 

Roken is een zonde, een overtreding en verboden (ḥarām). 

Degene die rookt, zal daarvoor gestraft worden en Allah 
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 zal hem erop ter verantwoording roepen. Er zijn 

talloze bewijzen voor het verbod op roken, die door de 

geleerden uitvoerig zijn uiteengezet. 

Ramadan is dus een uitgelezen kans voor de roker, en voor 

iedereen die zich schuldig maakt aan buitensporigheid, 

nalatigheid of verspilling, om te profiteren van deze 

gezegende maand en zichzelf te verbeteren. 
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De maand van de Qur ā͗n 

Een van de belangrijke zaken waaraan we aandacht moeten 

besteden, is het koesteren van het Boek van Allah . Een 

van de unieke kenmerken en bijzondere eigenschappen van 

de maand Ramadan is dat de Qur’ān in deze maand werd 

neergezonden, zoals Allah  zei: 

ِي  ٱ  رَمَضَانَ   شَهۡرُ ﴿ نزِلَ   لَّذ
ُ
ِنَ   وَبَي نَِ ت    ل لِنذاسِ   هُدٗى  لقُۡرۡءَانُ ٱ  فيِهِ   أ   لهُۡدَى  ٱ  م 

 ﴾ لفُۡرۡقَانِ  ٱوَ 

“De maand Ramadan is het waarin de Qur’ān werd 

neergezonden als leiding voor de mensen en als duidelijke 

bewijzen voor de leiding en het onderscheid (tussen 

waarheid en valsheid).” [Al-Baqara: 185] 

In deze maand werd de Qur’ān neergezonden, en Jibrīl 

 bezocht de Profeet  in de maand Ramadan 

om samen met hem de Qur’ān te bestuderen. De Profeet 

 reciteerde de Qur’ān voor hem en droeg deze aan 

hem voor. 

Daarom behoort een moslim in deze gezegende maand—de 

maand van de Qur’ān—bijzondere zorg te dragen voor het 

Boek van Allah .  

Sommige vrome voorgangers stopten met de meeste van hun 

andere bezigheden zodra Ramadan begon en zeiden: “Deze 

maand is uitsluitend voor het reciteren van de Qur’ān en het 
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voeden van anderen.” Zij wendden zich met grote toewijding 

tot de Qur’ān: sommigen onder hen voltooiden de recitatie 

van de Qur’ān dagelijks, anderen eens in de drie dagen, weer 

anderen eens per week, en sommigen lazen hem uit eens in 

de tien dagen. 

Er zijn mensen bij wie de maand Ramadan komt en gaat, 

terwijl ze de muṣḥaf slechts één, twee of hooguit drie keer 

openen. Ondertussen zijn ze volledig in beslag genomen door 

andere zaken die ze bekijken en volgen—zaken die hun hart 

in hun greep hebben. 

Dit is een woord waarmee ik Allah  vraag om mij en 

jullie allen ermee te laten profiteren, om het op onze 

weegschaal van goede daden te plaatsen en om het een 

bewijs vóór ons te maken en niet tegen ons. 

Ik vraag Hem om ons en jullie deze grootse maand te laten 

bereiken, ons te helpen bij het vasten en het verrichten van 

het nachtgebed, en om onze daden—zowel in deze maand 

als in al onze dagen—oprecht te maken voor Hem  en 

in overeenstemming met de sunna van Zijn Profeet 

. 

Moge Hij ons en jullie geloof rectificeren, dat de kern van 

onze zaak is, onze wereld verbeteren, waarin ons 

levensonderhoud zich bevindt, en ons hiernamaals zuiveren, 

waarin onze uiteindelijke bestemming ligt. Moge Hij het 

leven voor ons een bron van toename in alle goedheid maken 
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en de dood een bevrijding van alle kwaad. Voorwaar, Hij 

 is de Beste tot wie gesmeekt wordt en de Beste op wie 

gehoopt wordt. 

En Allah  weet het beter. Moge Allah’s zegeningen 

en vrede rusten op onze Profeet Mohammed , zijn 

familie en zijn metgezellen. 



 

 

 


